Op slechts een uurtje rijden vanaf de Nederlands-Belgische grens bevindt zich een betoverend

gebied, gelegen in een vriendelijk glooiend landschap. Het nodigt uit tot een ontspannen verken-

ningstocht langs fraaie historische steden, dorpen en verstilde kastelen en abdijen.

Met recht presenteert de Belgische provincie Namen zich als ‘Le Pays des Vallées’'.

De ¢roene achtertuin van
Dinant en Namen

Belgié, hoe klein ook, heeft veel te bieden: het Vlaamse platteland, het
gezellige Antwerpen en kosmopolitische Brussel, de gastronomie en

de prachtige natuur van de Ardennen. De provincie Namen vormt het
voorportaal van dit dichtbeboste natuurgebied met verscholen dorpjes,
geheimzinnige grotten, kastelen, kloosters en abdijen. Ongeveer 65
kilometer ten costen van Brussel ligt de hoofdstad van de provincie
Namen, die om het eenvoudig te houden ook Namen (Frans: Namur,

Waals: Nameur) heet.

Citadel

Van oudsher staat Namen bekend als bestuurlijk en militair centrum.

Dit verklaart de aanwezigheid van de imposante citadel
die boven de stad uittorent, het grootste verdedigings-
werk van Europa. Het complex ligt op een hoogte van
honderd meter boven de Maas, een strategisch punt dat
onder meer door de Romeinen werd beheerst en vanaf
de tiende eeuw door de graven van Namen. Het indruk-
wekkende verdedigingswerk is een van de belangrijkste
trekpleisters van de stad. In de allereerste plaats natuur-
lijk vanwege de historie, maar er vinden ook regelmatig
grote popconcerten en sportieve evenementen plaats.
Tot 1975 had de citadel een militaire functie.
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Nu doet het complex dienst als een museum met zowel
boven- als ondergronds interessante exposities. Wie
liever buiten blijft, maakt een wandeling door het park,
dat de citadel omringt, en geniet van het panorama.
Vanwege de ligging aan de rivier de Samber en de his-
torische rijkdom is Namen een aantrekkelijke reisbe-
stemming. Een uitstekende uitvalsbasis bovendien om
de Ardennen te verkennen. Maar u kunt even zo goed
een dag of weekend doorbrengen in deze veelzijdige
stad. Bezoek de kathedraal Sint-Aubain, met barokke
kunstwerken uit kerken en abdijen uit de omgeving,
bekijk het satirische en soms erotische werk van de
Namense kunstenaar Félicien Rops (1833-1898) in

het plaatselijke museum of bewonder de interessante
verzameling goud- en zilverwerk in het Musée des Arts

anciens du Namurois.

Dinant

Nog geen dertig kilometer ten zuiden van Namen ligt
het veel kleinere Dinant. Ook deze stad kijkt terug op
een veelbewogen historie, en net als grote buur Namen
ligt Dinant op een strategisch punt. Door zijn rijkdom en
ligging, de stad lag aan de belangrijke handelsroute die
van Keulen naar Parijs liep, is er in de loop der eeuwen
veel gevochten. Om die reden verrees ook hier een
citadel, bereikbaar met een kabelbaantje of te voet: 408
treden! Hier bevindt u zich in het hart van de glorieuze
geschiedenis van de stad: gevangeniscellen, keukens,
koetsen, het legermuseum, een duik in de loopgraven-
oorlog van de l)zer, en natuurlijk zijn er prima restau-
rants, een cafetaria en een speeltuin voor de kleintjes.
De top van de citadel biedt een adembenemend uit-
zicht over de Maasvallei, de groener dan groene ach-
tertuin van Dinant, die toeristische pareltjes herbergt.
Bouvignes bijvoorbeeld, een kleine deelgemeente van
Dinant met een al bijna net zo'n onstuimig verleden.

De oude huizen, grenzend aan La Place du Bailliage
worden gedomineerd door het Spaanse Huis, een
schitterend gebouw uit de 16e eeuw. Vanaf kasteel
Crévecoeur kijkt u uit op het mooie Maasdal, met

Dinant aan de horizon.

Kasteeltuinen
De valleien van de Bovenmaas, waarover u trouwens

een ontspannen boottochtje kunt maken, zijn bezaaid

met kastelen, abdijen en vestingen, stuk voor stuk de moeite van een
bezoek waard. U ontdekt er een stukje deschiedenis, wandelt langs
rusigevende lanen en paden en proeft van heerlijke streekgerechten.
Schitterende paleistuinen verwacht u hier misschien niet, toch her-
bergt deze streek tuinen die de vergelijking met Versailles moeiteloos
aankunnen. Het Chateau de Freyr bij Waulsort bijvoorbeeld, ademt de
sfeer van een koninklijk paleis. Dit renaissancebolwerk, met een ver-
fijnd en kosmopolitisch interieur, ontving dan ook heel wat koninklijke
gasten. De prachtige klassieke tuinen, aangelegd in drie verschillende
stijlen, bevatten onder meer driechonderdjarige sinaasappelbomen.
Verdwaalt u vooral niet in het doolhof van zes kilometer! Tegenover
het kasteel liggen de rotsen van Freyr, een paradijs voor rotsklimmers
en een beschermd landschap dat onder beheer staat van de Belgische
Alpenclub.

De kasteeltuinen van Annevoie zijn tot ver over de grenzen een begrip.
De bekendheid danken ze vooral aan de ongeveer vijftig verborgen
fonteinen en watervallen die door het twintig hectare grote park staan
verspreid. De tuinen werden in 1758 aangelegd in een romantische
barokstijl. Strikte Franse symmetrie versmelt er met de Engelse land-
schapsstijl en de Italiaanse charme van waterwerken en fonteinen. De
tuinen zijn een aantal jaren terug onder leiding van een tuinarchitect
gerenoveerd. Het is er goed toeven, en in de bessentuin kan groot en

klein zijn eigen vruchten plukken.

Annevoie laat zich goed combineren met een bezoek aan Maredsous,
een van de mooiste abdijen van Belgig, gelegen in het lieflijke dal
van de Molignée. De neogotische abdij werd in 1872 gesticht door uit
Duitsland afkomstige benedictijner monniken.




De paters wijden zich aan het gebed, maar ontplooien
ook allerhande activiteiten en herbergen dasten. U kunt
een rondleiding krijgen door het complex en genieten
van plaatselijke producten, zoals bier, brood en kaas.
Blijft u liever in de natuur, sluit u dan aan bij een bege-
leide wandeling door de vallei, met de voor deze streek
typerende dorpjes met uit blauwsteen opgetrokken

huizen.

Beldisch bier

Veel Belgische abdijen brouwen hun eigen bier, of
deden dat in het verleden. In de middeleeuwen was
het drinken van bier pure noodzaak. Veel drinkwater
bevatte bacterién. De zuiverende werking van de gis-
ting zorgde ervoor dat wie bier dronk gevrijwaard bleef
van ziekten als tyfus. Met het brouwen van bier voor-
zagen de paters in de abdijen van Leffe, Maredsous,
Grimbergen en Chimay in hun onderhoud. In de abdij
van Leffe wonen nog steeds Noorbertijnen monniken.
Maar bier brouwen, dat doen ze niet meer. Dat doet

Interbrew voor ze, met moderne technieken en met

behoud van de oude receptuur. De tradities van de oude paters blij-
ven dus in leven. In Dinant komt u alles over dit biertje te weten in het
Musée Histoire de la Leffe. Natuurlijk staat er ook een pint voor u klaar.
Maar daarvoor hoeft u niet per se naar een museum. Strijk neer in een
van de vele sfeervolle cafés in Namen en Dinant, of op een gezellig
terras, en geniet van dit Belgische vloeibare goud. Nu we het toch over
eten en drinken hebben, in Falaén bevindt zich in een schitterende kas-
teelhoeve het Musée des Confréries Gastronomiques. In de als keuken
ingerichte kelder van het kasteel wachten u gastronomische verras-

singen.

Avontuur

Ock de vallei van de Lesse staat bekend om zijn overvloed aan lekkere
bieren, kazen, likeuren en andere fijne charcuterieén en vleeswaren.
Zo mogelijk nog populairder is dit deel van de provincie Namen van-
wege de outdooractiviteiten: kajakken, mountainbiken, paardrijden,
speleologie, abseilen en, in de winter, langlaufen. Zowel rustzoekers
als actieve recreanten komen aan hun trekken in de natuurlijke omge-
ving van Namen. U kunt hier alle seizoenen heerlijk luieren. En sportief
ingestelde recreanten vinden in het groene hart van de Ardennen ook

tal van opwindende activiteiten. Kortom: Namen is klein maar fijn!




